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Houd veel van jezelf!
door Arie van der Stoep

Hou je van jezelf? Geef jezelf dan het beste dat er is: geef jezelf meer van God!

Kan dat dan? Ja! Heel eenvoudig, door jezelf aan God te geven, door je aan Hem óver te geven.

Misschien zeg je: ‘Dat heb ik al eens gedaan!’ Geweldig! Maar dan zul je het vast niet erg vinden, om

dat opnieuw te doen. En weer! En weer! Want het gaat hier niet over bekering. Die gaat vooraf. Nee,

het is belangrijk om jezelf dagelijks aan Hem te geven in een leven van overgave.

Zoals U wilt

Denk maar aan Jezus. Zijn overgave aan de Vader begon niet pas, toen Hij zich liet dopen in de

Jordaan of in de hof van Getsémané. Die begon al veel eerder. Hij was toen nog in de hemel. Zijn Vader

wilde Hem naar de aarde zenden. Zijn reactie daarop was: Zie, hier ben Ik, om uw wil, o God, te doen. (1)

Toen al gaf Hij zich over aan de wil van de Vader.

Zijn overgave in de hof van Getsemane was een vervolg hierop. Hij stond hier voor de vreselijk zware

keuze: zichzelf opnieuw overgeven aan de Vader en dat verschrikkelijke lijden accepteren dat over Hem

zou komen, of dit weigeren (wat deed Adam?).

Maar Hij gaf zichzelf. Opnieuw! Hij bad: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij

voorbijgaan; doch niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. (2) En Hij ging en liet zich gevangennemen. Het

uiteindelijke gevolg: eeuwige redding voor ieder van ons. (3) En later, toen alles voorbij was, voor Hem

een plaats in de troon van God en goddelijke heerlijkheid! (4)

Geen spijt

Aan wat Jezus deed, kun je zien dat je jezelf nóg een vraag kunt stellen: ‘Heb ik mijzelf totaal aan Hem

gegeven?’ Dus: mag Hij alles van mij hebben? Mag Hij mij hebben, zoals ik ben? En - moeilijke vraag -

mag Hij alles met mij doen wat Hij wil? Dat is échte overgave! Die lijkt op die van Jezus!

Ben jij een discipel van Jezus? Dan is deze totale overgave toch het minste wat je kunt doen. Jezus ging

ons daarin voor.

Je zult er ook geen spijt van hebben! Want het is waar: als je jezelf aan God geeft, geeft Hij je veel meer

van zichzelf daarvoor terug. Denk maar aan Jezus!

Houd veel van jezelf!

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeën 10:5a+7.

Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: ... Zie, hier ben Ik - ... - om uw wilt, o God, te doen.

(2) Matteüs 26:39.



En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn

Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan; doch niet zoals Ik wil, maar zoals U

wilt.

(3) Hebreeën 5:9.

En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil 

geworden.

(4) Filippenzen 2:9.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken. (Er is

maar één naam boven alle naam. Dat is de naam van God. Die naam draagt Jezus dus nu! - AvdS).
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